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MEDITATIE

Van Cefas gezien

En dat Hij is van Cefas gezien.
(1 Korinthe 15:50)

Na Zijn opstanding is de Heere Jezus velen versche-
nen. Van verschillende verschijningen vinden we in
de Bijbel een duidelijk verslag hoe Christus dat deed
en welke vrucht dat gaf in de harten van degenen
aan wie Hij verscheen. Denk aan de vrouwen bij het
graf, aan Maria Magdalena, aan de Emmatisgangers,
aan Thomas, aan de discipelen.

Maar toch vinden we niet van alle verschijningen
een uitgebreid verslag. Blijkbaar vond de Heilige
Geest dat niet bij iedereen nodig. Een van hen is Si-
mon Petrus, van wie we wel heel duidelijk weten dat
de Heere Zich persoonlijk aan hem openbaarde na
Zijn opstanding maar waarvan we niet meer vinden
dan een eenvoudige en korte mededeling. Weliswaar
twee keer. Eén keer in Lukas 24:34 en later heeft
Paulus aan de Korinthiérs geschreven dat Christus
van Cefas is gezien.

Wat moet dat geweest zijn voor Simon Petrus?

Tot drie keer toe had hij zijn lieve Meester verloo-
chend. Daarmee had hij gezegd: Ik ken Hem niet, ik
hoor niet bij Hem, Hij is een Vreemde voor mij.

Ja bij de derde keer heeft hij zijn woorden kracht
bijgezet voor te vloeken en te zweren.

Toen kraaide de haan voor de tweede keer. Toen
kreeg Petrus de woorden van Christus in herinne-
ring, ja toen had hij naar Christus gekeken en Hij
had hem aangekeken!

Op een zeer dringende manier. En wat zag Petrus
toen?

Liefde, opzoekende zondaarsliefde, maar ook ge-
krenkte liefde!

Toen brak zijn ziel, dat doorwondde zijn hart.

En naar buiten gaande weende hij bitterlijk.

Weet u wat er van Petrus overbleef? Een grote zon-
daar met schuld!

Bent u dat ook al geworden? Want z6 werkt de Hei-
lige Geest om plaats te maken voor Christus. Hoe
zou een zondaar ooit kunnen verstaan waarom
Christus lijden en sterven moest? Hoe zou een zon-
daar ooit Christus nodig leren krijgen als de opge-
stane Levensvorst?

Simon was weer een grote zondaar geworden en hij
wist niet meer hoe het ooit goed kon komen tussen
de Heere en hem.

Hij was Jezus kwijt. Die was gestorven. Die lag in het
graf.

En toch heeft Simon Christus weer gevonden. Hoe
dan? Omdat de opgestane Christus Simon had opge-
zocht. Er kwam een ontmoeting tot stand tussen de
Heere, de Kurios, degene die met Zijn dierbaar bloed
Petrus tot Zijn eigendom had gemaakt, én Simon, de

onverbeterlijke zondaar in zichzelf, die werkelijk alle
rechten verloren had om nog zalig te worden, die
wel het meest Christus’ lijden verzwaard had met
zijn verloochening. Hij, de Heere zocht Petrus, die
niet verder meer kon komen als een schuldige Si-
mon! Toen kreeg Petrus het grote wonder te beleven,
dat ook die ene moordenaar leerde verstaan: Hij met
mij.

In de eenzaamheid, waar niemand bij was, bleven er
twee over: de Heere en Simon! Toen werd het Pasen
voor Simon!

Wat kwam de Heere doen toen Hij Simon opzocht?
Hij kwam wegnemen wat er tussen Simon en Hem
in lag: zijn schuld!

Niet alleen de schuld die Simon gemaakt had met de
zware zonden van zijn verloochening, maar van de
schuld van 4l zijn zonden.

Daar heeft Simon Petrus zo'n diep inzicht in gekre-
gen en dat deed hem zo bitter wenen. Maar hij kon
onmogelijk met zijn tranen de zonden en schuld
wegwassen. Echter, wat Simon nooit meer kon, kon
Christus wel. Zijn zonden vergéven! Dat was de rijke
vrucht van Zijn kruisdood! Dat kwam de opgestane
Heere nu aan Zijn Simon verklaren én schenken!
Simon heeft in die tere ogenblikken, waarvan we
verder niets vinden in de Schrift, onderwijs gekregen
over iets dat hij eerder nog nooit gezien had. Wat
was dat dan?

Dat Christus zijn schuld op Zich genomen had en
z6 ter dood veroordeeld moest worden voor Simon.
Ja Christus heeft als het Lam van God zijn zonden
wéggedragen en gehecht aan het vloekhout des krui-
ses. Dat kostte Hem Zijn leven, dat kostte Hem Zijn
bloed!

Dat heeft de Heere aan Simon verklaard toen ze
onder vier ogen waren. Toen heeft Christus tegen
Simon gezegd: Simon, je weet toch dat er zonder bloed-
storting geen vergeving mogelijk is. Je weet toch dat het
recht van Mijn Vader betaling eist voor de schuld. Nu
dat heb Ik gedaan, Simon, ook voor u! Ik ben het vlek-
keloze Lam dat ter slachting is geleid voor u! En daar-
om zijn je zonden op grond van Mijn bloed voor eeuwig
vergeven. Dat zegt Mijn Vader tot u!

Hoe ik dat weet, Gemeente? Uit het getuigenis dat
Petrus later zelf gaf in zijn eerste zendbrief: Wetende
dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud,
verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vade-
ren overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van
Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.

vervolg op pagina 9



VOOR DE JEUGD

Seculier
Nederland

Nederland is een van de meest
seculiere (onkerkelijke) landen in de
wereld. Nederland telt inmiddels meer
niet-gelovigen dan gelovigen. Dat
blijkt uit onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). Dat

heeft voor het eerst de groep niet-
religieuzen in kaart gebracht. Volgens
de cijfers is het duidelijk dat ongeveer
de helft van de Nederlandse bevolking
inmiddels atheist of agnost is. Een
atheist ontkent het bestaan van God,
terwijl een agnost denkt dat de mens
niet kan weten of er een God is. In de
tijd van Elia was het op godsdienstig
gebied minstens zo erg.

In 1 Koningen 19 vat de profeet de
godsdienstige situatie van Israél samen:
...ze hebben Uw verbond verlaten,

Uw altaren afgebroken en Uw profeten
met het zwaard gedood. .. Het verbond
wat bij de Sinai was opgericht, was
verlaten. De heilige plaatsen waar de
Naam des HEEREN werd aangeroepen,
zijn neergehaald. En als er dan nog een
profeet des Heeren was overgebleven
die zijn stem liet horen, dan werd die
gedood. Want Israél wilde niet meer
herinnerd worden aan de God van hun
voorgeslacht.

Zien wij de overeenkomsten met onze
tijd? Wie is er God in Nederland? Cijfers
laten zien dat meer dan de helft van de
Nederlanders heeft gebroken met de
kerk en de God van het voorgeslacht.

En toch mag de prediking er nog zijn.
En toch klinkt nog steeds de stem

van predikers: zo waarachtig als de
HEERE, de God Israéls leeft, voor Wiens
aangezicht ik sta... God zendt nog
dienstknechten. Ook al zondigt het volk.
Maar nog wil God hen waarschuwen.
Daarom lezen we: En Elia, de Tisbiet.

Wie was dat, Elia? We weten niet zo heel
veel van hem. Hij kwam uit Tisbe. Een
plekije in Gilead, in het Overjordaanse
gebied, het huidige Jordanié. Het was
een achtergebleven gebied, wild en ruig.
Elia was een woestijnmens. En dat was
aan alles te merken. Aan zijn kleding,
zijn optreden, zijn woorden. Maar in die
woestijn is Elia door de Heere voorbereid
op zijn profetenambt. Daar heeft de
Heere Elia onder andere leren bidden.

En waar vraagt Elia dan om?

In Jakobus 5 lezen we dat Elia een mens was van gelijke
beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet regenen
zou. En het regende niet drie jaren en zes maanden. En dat
betekende misoogsten. Honger, gebrek, armoede, ziekte,
de dood van mens en dier. Rouw en verdriet. Dat ligt er
allemaal in opgesloten.

En dat roept natuurlijk een vraag op. Want wie bidt er

nu om het oordeel voor zijn volk? Is dat niet ontzettend
hard en wreed? Maar dan moeten we bedenken, dat

aan dat gebed een ontzettende geestelijke worsteling
vooraf is gegaan. Elia kende de Bijbel. Hij wist wat er in
Deuteronomium 28 geschreven staat. Namelijk dat er
zegen zou zijn als het volk de Heere zou dienen. Maar Elia
kende ook de vele bedreigingen die in dat hoofdstuk staan.
Onder andere, dat de Heere het volk zou slaan met hitte en
droogte als ze andere goden zouden nawandelen.

En Elia loopt met al die dingen vast. Want hij ziet hoe
dat volk steeds verder gaat in de zonde. En ondanks dat
het volk de altaren heeft afgebroken en ondanks dat de
profeten met het zwaard zijn gedood, laat God helemaal
niets van Zich horen.

En dat kon Elia niet verdragen. Dat ligt ook opgesloten in de
naam van de profeet. In het Hebreeuws staat er: Eli-Jahu.
Dat betekent: Mijn God is Jehova. En daarom heeft deze
man gebeden om het oordeel. Want hij kon niet verdragen
dat zijn God gehoond werd.

Ligt Gods eer ook op jouw hart? Lig je weleens wakker van
ons vaderland? Loop je weleens met de vraag: hoe komt
God toch aan Zijn eer, ook in mijn leven?

Maar dan de vraag: zou jij dat Elia nabidden? Heere, kom
met Uw oordelen. Want anders gaan we maar door in dat
goddeloze leven. Heere, laat ons volk eens weten, dat niet
het bezit en het genot het ware geluk is. Laat het eens
weten dat niet de politici en de beurshandelaren regeren.
Maar dat Gij God zijt! Toon Uw gezag en laat ons volk weten
dat ze mensen zijn.

Waarom? Opdat er bekering zal zijn. Opdat mensen weer
gaan geloven in God.

Dat was ten diepste de bedoeling van het gebed en de
boodschap van Elia.

Ds. M.A. Kempeneers
www.bewaarhetpand.nl



KERKELIK ACTUEEL

Drogredenen

In gesprekken en discussies blijft
het soms lastig om een goed
inhoudelijk gesprek te voeren.
Daarop vormen kerkelijke verga-
deringen helaas geen uitzonde-
ring. Zeker waar het gaat om hei-
kele kwesties als vrouw en ambt,
waarbij de emoties hoog oplopen,
blijkt keer op keer hoe moeilijk
het is om enkel over de inhoud te
spreken en zich niet te verliezen in
drogredenen: verkeerde argumen-
ten om een discussie te beinvloe-
den. Vier voorbeelden.

1. Letten op de toonhoogte

De boodschapper van (slecht)
nieuws wordt vaak verantwoorde-
lijk gehouden voor de betreffende
boodschap. Natuurlijk moet de
boodschapper goed weten wan-
neer, hoe en op welke wijze de
boodschap wordt doorgegeven.
Maar uiteindelijk moet niet de
boodschapper centraal komen te
staan, maar de boodschap. Het is
een valkuil om zich te verliezen
in beschouwingen over de wijze
waarop de boodschap is gebracht
in plaats van over de boodschap
zelf.

Aan discussies doen vaak meerde-
re personen mee. Dat geldt zeker
ook kerkelijke vergaderingen.
Daarbij zijn predikanten, ouder-
lingen en diakenen. Allen zijn het
ambtsdragers met verschillende
achtergronden, karakters en ga-
ven. De één is misschien in het
dagelijks leven gewend om leiding
te geven aan honderden werkne-
mers en is bestuurlijk actief, de
ander staat iedere dag aan de lo-
pende band in de fabriek en heeft
naast het kerkenraadswerk geen
andere bezigheden. Waar de één
dagelijks naast het graven in de
Schrift ook allerlei theologische
werken raadpleegt, komt een an-
der aan dat laatste nauwelijks toe.
Daarbij is de één introvert, de
ander extravert. De één bepaalt
graag hoe de vergadering verloopt,
is dominant en taakgericht. Een
tweede is meer een volger, legt de

verantwoordelijkheid bij anderen
neer en stelt zichzelf steeds af-
wachtend op. Een derde is altijd
kritisch en plaatst steeds ja-maars
bij wat anderen zeggen.

Geen wonder dat een vergadering
met zulke verschillende deelne-
mers, die ook nog eens in theolo-
gisch opzicht van mening kunnen
verschillen, niet zomaar rustig
verloopt. Een valkuil is dan dat

er vooral aandacht wordt gegeven
aan de wijze waarop mensen hun
standpunten verwoorden: het ge-
voel dat anderen de maat wordt
genomen, er directe of indirecte
beschuldigingen worden geuit en
wat al niet meer. Natuurlijk, niet
alles kan en mag altijd worden
gezegd. En het is zeker in kerkelij-
ke vergaderingen van belang om
op de juiste geestelijke toonhoogte
te spreken met elkaar. Daarvoor
wordt ook gebeden aan het begin
van de vergaderingen. Maar ie-
mand kan op een hele vriendelijke
toon en op een innemende wijze
de grootste dwalingen verkon-
digen, terwijl een ander op een
onprettige wijze toch niet anders
doet dan de Schrift naspreken. En
dat laatste blijft toch doorslagge-
vend? De toonhoogte is zeker van
belang, maar het gaat uiteindelijk
wel om de inhoud!

2. Vertekenen van standpunten
Het is niet zo moeilijk om stand-
punten van anderen te verteke-
nen en hen woorden in de mond
te leggen, die ook afleiden van
waarover het dient te gaan. Een
concreet voorbeeld van welke
opmerkingen tegenstanders van
vrouwelijke ambtsdragers kunnen
krijgen: "dus bij jullie mogen de
vrouwen niets?” ”Volgens jullie
moeten de vrouwen maar hun
mond houden en alles slikken?”
Op deze wijze worden standpun-
ten vertekend. Want in het ambt
aller gelovigen worden vrouwen
zeker niet overgeslagen. En wat is
het een zegen als er moeders in
Israél in de gemeente mogen zijn.

En wat kunnen bezoekzusters van
grote betekenis zijn. Mogen vrou-
wen niets in de gemeente? Inte-
gendeel: ze mogen alles waartoe
de Schrift de ruimte biedt!

3. Bespelen van andere aanwe-
zigen

Het bespelen van andere aanwe-
zigen gebeurt als er zaken worden
beweerd waar niemand makkelijk
tegenin kan gaan. Een voorbeeld:
"Maar de Bijbel ziet vrouwen toch
niet als minderwaardig?” Of: "Wij
vinden toch allemaal dat de Bij-
bel op positieve wijze spreekt over
vrouwen?” Nou, inderdaad. Voor
de HEERE zijn mannen en vrouw
zeker gelijk. Maar dat wil toch niet
zeggen dat Hij hen daarmee ook
dezelfde taken en/of ambten toe-
bedeelt?

4. Schetsen van valse dilem-
ma’s

In een discussie kan men soms
ook een vals dilemma opwerpen,
waarbij men doet voorkomen als-
of er slechts gekozen kan worden
uit twee mogelijkheden: 6f je bent
voor de vrouw in het ambt en
daarmee heb je oog voor de rele-
vantie van het Evangelie in deze
tijd en ben je leergierig en bereid
om je standpunten steeds te her-
ijken, of je bent tegen de vrouw in
het ambt en daarmee star, onbuig-
zaam, bevooroordeeld, traditioneel
en niet intellectueel. Dat kan ui-
teraard ook op tegengestelde wijze,
maar in alle gevallen wordt het
inhoudelijke gesprek verstoord.
Zomaar enkele voorbeelden hoe-
zeer een discussie waar het ten
diepste gaat om het Schriftver-
staan wordt vertroebeld. We moe-
ten ons maar niet laten afleiden!

Ds. W.L. van der Staaij



SPREKEND VERLEDEN

Theodorus Avinck-25

Het vaste en nooit te verliezen deel van Gods kinderen

‘Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel

in eeuwigheid.’

Vlees en hart bezwijken

Het vlees is het lichaam van Asaf, het hart is zijn ziel
of geest. Bezwijken betekent minder worden, sterven.
Asaf ziet terug op de moeiten die hij heeft meege-
maakt, hij ziet naar wat in het heden werkelijkheid

is en hij ziet vooruit naar het sterven. Vlees en hart
bezwijken door ziekten, pijnen en veel vormen van el-
lende, onder het verlies van vrienden en familieleden
onder rampen en tegenspoeden, onder aantasting
van de goede naam en het verliezen van bezittingen.
Vlees en hart kunnen ook bezwijken wanneer de Hee-
re onze ongerechtigheden voor ogen stelt of het licht
van troost en blijdschap intrekt. De aanvallen van

de duivel kunnen dit bezwijken veroorzaken. Vlees

en hart bezwijken als ongerechtige dingen de over-
hand krijgen, als moedeloosheid opsteekt, als lange
tijd beloften niet vervuld worden. De weg van Gods
voorzienigheid lijkt dan tegen de beloften in te gaan.
Tenslotte bezwijken vlees en hart op het moment van
sterven. Dan scheiden ziel en lichaam van elkaar.

Rotssteen en Deel

God is de Rotssteen en Troost van Asaf. In Jesaja
32:2 staat dat Christus de schaduw van een zware
rotssteen is in een dorstig land. Zo is de Heere voor
Asaf een schaduw tegen de zon van verdrukking en
tegenspoed. De Heere was als Rotssteen een veilige
schuilplaats voor Asaf. Een rotssteen is sterk, onwrik-
baar en onaantastbaar. Zo was de Heere als Rotssteen
voor Asaf. Asaf mag ook getuigen dat de Heere zijn
Deel in eeuwigheid is. ‘Deel’ betekent iemands por-
tie, iemands loon. Het betekent ook erfenis, erfdeel.
Asaf beschouwt de Heere als zijn Erfdeel. Asaf mag
het zeggen: ‘De Heere is mijn Deel.” Gods goedheid
is zijn Deel. Asaf heeft de drie goddelijke Personen
tot zijn Deel. Al Gods deugden zijn het deel van Asaf:
almacht, goedheid, waarheid en trouw. Ook de belof-
ten van God zijn het Deel van Asaf.

Eeuwig

Asaf mag belijden dat de Heere de Rotssteen van zijn
hart is en zijn Deel in eeuwigheid. Dat geldt in tijde-
lijke moeite en in geestelijke tegenspoed. Er kan van
buiten strijd zijn en van binnen vrees door de aanval-
len van de satan, door de kracht van de inwonende
zonde en door de verberging van Gods aangezicht.
Het geloof vlucht naar God Die de Rotssteen is. De
Heere laat nooit varen de werken van Zijn handen.
De Heere is het Deel van Asaf in het dal van de scha-
duw van de dood. “In de dorre doodsvallei is Hij hun
tot een Rotssteen.” Daarna breekt de eeuwige zalig-
heid aan.

Psalm 73:26

Onbekeerden

Onbekeerden hebben heel andere zaken tot hun

deel dan Asaf. Als het sterven wordt, hebt u geen
betrouwbare toevlucht. Alle dingen van hier en nu
zijn onbestendig. “Wel zoek dan het deel van Asaf!
Kies het vandaag nog. Stel het niet uit. Een drie-enig
God biedt Zich aan tot uw deel. Het genadeverbond

- waarvan de hoofdbelofte is: ‘Ik zal u tot een God
zijn’ - wordt u nog voorgehouden. U wordt nog geno-
digd om dat verbond in te willigen. God is uw deel in
Adam geweest. Maar in Adam hebt u ook uw aandeel
aan God verloren. U hebt met de verloren zoon al uw
bezittingen erdoor gejaagd. Ach, kwam u met de ver-
loren zoon ook eens tot uzelf!”

Bezwaren

U mag het Asaf nazeggen: ‘Wie heb ik nevens U in
de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.’
Maar u durft het niet te zeggen dat God uw Rots is
en uw Deel in eeuwigheid. Het is wel uw hartelijke
begeerte dit te mogen doen. Gemoedsgestalten, tek-
sten en uw beste tijden zijn geen rotsstenen. “U moet
niet alleen als een arme en doodschuldige komen

tot de volkomen Borg van het verbond, maar u moet
Hem ook als uw Borg omhelzen en ‘mijnen’, zoals Hij
in het omsloten verbond, ik bedoel in het Evangelie
tot u komt en zegt: ‘Hier ben Ik.”” Praat uw ongeloof
niet goed. “Maar misschien zegt u: ‘Ik ben totaal on-
machtig, ik ben absoluut niet in staat om te geloven!’
Ach, zag u dat eens goed in! Was u maar eens dood-
gewerkt aan uw eigen werkheilig geloven! Wat zou u
roepen om de Geest Die het geloof werkt! David was
deze Rotssteen ook te steil, maar zijn zuchtend roe-
pen was: ‘Heere, voer mij op een rotssteen die mij te
hoog zou zijn.””

Gods kinderen
U mag het ervaren dat de Heere uw Rotssteen en Deel
is in moeiten en zorgen naar lichaam en ziel beide.
Soms krijgen het ongeloof en de duivel de overhand.
Soms zoekt u nog sterkte in uzelf en hebt u genoegen
in de dingen om u heen. Vaak bent u ontevreden als
u jaloers naar anderen kijkt die meer hebben dan
u. Maar wanneer u mag zien op uw Rotssteen en
eeuwig Deel, dan is er aanbidding en verwondering.
Uw Rotssteen is veilig en onwrikbaar. U moest meer
op die Rotssteen vertrouwen. De poorten van de hel
zullen u niet overweldigen. Geen mot of roest zal uw
erfenis verderven. Als u sterft, zult u uw erfenis ont-
vangen.

Ds. A. van Heteren



PREDIKING EN PRAKTIJK

Lezen in de brief aan de Hebreeén (28)

“Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men
hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.” Zo
begint het bekende elfde hoofdstuk van de Hebree-
enbrief. Lijden en strijd zijn het deel van de jonge
christenen aan wie de apostel schrijft. Maar door het
geloof weten ze van betere dingen. Wat het natuurlijk
oog niet ziet, dat is toch zichtbaar voor hen die door
het geloof zicht kregen op Gods beloften: de zalig-
heid voor tijd en eeuwigheid. Nu zien wij nog niet dat
aan de Zoon van God alle dingen onderworpen zijn.
Maar wij zien, zo had hij al eerder geschreven, Jezus
met eer en heerlijkheid gekroond [2: 9]. De Koning
is in de troon! En dat geeft voor Gods kerk moed en
verwachting.

Het zal duidelijk zijn dat dit leven door het geloof
geen gemakkelijke is. Daarom gaat de schrijver van
de brief een groot aantal bemoedigende voorbeelden
ten tonele voeren. Het zijn voorbeelden, ontleend
aan de heilige Schriften die de Hebreeén wel kennen.
De “ouden”, zo worden ze hier genoemd [11: 2]. Het
zijn de vorige generaties van gelovigen. Aan het be-
gin van de brief werden ze de “vaderen” genoemd [1:
1]. Tot hen heeft de Heere gesproken; zij gingen ons
voor. Aan hen heeft de Heere ooit getuigenis gege-
ven. Getuigenis waarvan? Van de waarheid van Zijn
Woord. Van de betrouwbaarheid van Zijn beloften.
En daarmee van de grote waarde van het geloof. Aan
het slot van hoofdstuk 11 zal de apostel het nog eens
benadrukken: zij hebben door het geloof “getuigenis”
ontvangen. Het is in hun leven daadwerkelijk geble-
ken dat het leven door het geloof een mens niet zal
bedriegen. Het bleek echt waar te zijn, dat er een sab-
batsrust over blijft voor het volk van God [4: 9].

Maar voordat de schrijver nu begint met de opsom-
ming van zijn beloofde voorbeelden, doet hij eerst
een uitspraak, niet over de “ouden” van voorheen,
maar over “wij”: “Door het geloof verstaan wij dat
de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo
dat de dingen die met ziet, niet geworden zijn uit de
dingen die gezien worden” [11: 3]. Hij vertolkt daar-
mee iets dat voor de Hebreeén vanzelfsprekend moet
zijn. Daar is geen verschil van mening over. God is de
Schepper! Door Zijn scheppingsmacht is al het zicht-
bare ontstaan uit het niet-zichtbare. Hoe weten we
dat? Door het geloof! Daar komt geen berekening of
menselijke redenering aan te pas. God, de Schepper
van hemel en van aarde, heeft al het zijnde tot stand
gebracht. Hij sprak: “Er zij licht!”, en toen was er het
licht. En zo heeft Hij in zes dagen alles tot stand ge-
bracht. Door het Woord des Heeren zijn hemel en
aarde gemaakt. Hoe we dat weten? Met andere woor-
den: waar ontleent het geloof die zekerheid aan? Aan
het Woord van God.

Hij Zelf heeft het ons geopenbaard. En we weten het
omdat we het geloven! Is het zo niet, geliefde Hebree-
en?, zo wil de apostel zeggen. Dat geloven we toch?
Zo is dan het geloof “een vaste grond der dingen die

men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet
ziet!” [11: 1].

De belijdenis van dat derde vers van Hebreeén 11 is
in onze tijd, tweeduizend jaar later, nog steeds van
kracht. Ja, heden van extra belang. Bijna zou ik zeg-
gen: nog meer dan toen de apostel het tot de Hebree-
en richtte. Hij kon het schrijven als zijnde een van-
zelfsprekendheid. Daar twijfelden noch joden noch
christenen aan. En zelfs onder de heidenen van die
dagen gold het als een vanzelfsprekend inzicht. le-
der stemde er mee in: ooit werd de wereld geschapen
door God.

In Handelingen 17 lezen we dat Paulus te midden
van een kring van Atheense heidenen staat. De apos-
tel had in de stad een altaar ontdekt dat gewijd was
aan de onbekende God. Welnu, aldus Paulus, de God
die u (hoewel Hem niet kennende) meent te dienen,
die verkondig ik u. Wie Hij is? Hij is “de God die de
wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze,
zijnde een Heere van hemel en aarde...” [Hand. 17:
241]. Geen twijfel mogelijk! Deze God schiep alles wat
is! Inmiddels, tweeduizend jaar later, is dit getuigenis
een aangevochten waarheid. Dat geldt de seculiere
postmoderne mens die zich laat leiden door wat de
wetenschap presenteert in haar theorieén omtrent
het begin van het heelal, inclusief de aarde en het
(menselijke) leven op aarde. Maar dat geldt helaas
ook - en dat in toenemende mate - een groot deel
van de theologen. Ook velen van hen die pretenderen
dienaren van het Woord te zijn, nemen - heimelijk of
openlijk - het traditionele Schriftgeloof omtrent de
schepping niet meer voor hun rekening. Ze nemen
afstand van de historiciteit van wat het Woord van
God ons over de Heere als de Schepper heeft geopen-
baard. Aan het oordeel van de moderne wetenschap
wordt daarmee een groter gezag toegekend dan aan
het Woord van God.

Het kan niet anders - deze gewijzigde visie op het
spreken van de Heere in Zijn Woord heeft grote
gevolgen voor het verdere verstaan van de Heilige
Schrift. Als de historische Adam onmogelijk is, dan
was er ook geen historische zondeval. Als de zonde
van de éne mens (de eerste Adam) in werkelijkheid
nooit plaatsvond, dan moeten we ook vraagtekens
plaatsen bij de verlossing door die andere Mens (de
tweede Adam). Dan heeft Christus niet geleden voor
de zonden, dan is er geen “het is volbracht!” Wat een
duisternis! Daarentegen - door het geloof verstaan
we dat de wereld door het Woord Gods is toebereid!
De rechtvaardige zal uit dat geloof leven!

Ds. J.M.]. Kieviet



VRAGENRUBRIEK

De raadsels

Op de raadsels die ik onze trouwe lezers enige tijd geleden voorlegde kwam weer de nodige
respons, net als de vorige keer. Ik hoop daar nu en volgende keren op in te gaan.

De eerste vraag was: wat bedoelt David in Psalm 6 vers
6 met de woorden: Wie zal U loven in het graf? Het
antwoord is: niemand natuurlijk. En ik werd herinnerd
aan de bekende Psalm: In 't stille graf zingt niemand
's HEEREN lof, het zielloos lijf, gedompeld in het stof,
kan Hem geen glorie geven, Psalm 115:9. Op de plaats
waar het nu ‘doodstil’ is zal het op de jongste dag echter
bruisen van het leven.

Maar als David en iedereen weet dat het graf zwijgt,
waarom zegt hij dit dan? Welnu, hierom: om de
levenden op te roepen de Heere te loven. We hebben een
tong en mond en we hebben die gekregen om de Heere
aan te roepen in het gebed, de Heere voor alles dank te
zeggen en Zijn lof door middel van ons lied te zingen: ‘k
Zal zingen voor de Opperheer, ‘k zal psalmen zingen tot
Zijn eer. En weet u wat nu zo erg is? Dat het niet alleen
op een begraafplaats zo stil is, maar ook daaromheen.
De levenden eten, drinken, spreken, fietsen, werken
en sporten en doen allerlei dingen waaruit blijkt
dat zij inderdaad leven. Maar leven ze tot de eer van
Gods Naam? Leven ze wel echt? Spreken ze van Gods
goedheid, zingen ze van Gods heil en bidden ze tot de
Allerhoogste om de verlossing van hun arme ziel?

Niet alleen op het graf, maar ook in de bruisende
wereld daarbuiten heerst de stilte van de dood. Op het
stille graf komen de gevolgen van de zonde duidelijk
openbaar, maar ook in het dagelijkse leven. Een mens
beantwoordt van nature niet aan het doel waartoe de
Heere hem gemaakt heeft. Hij beoogt nu eigen eer en
roem, leeft nu voor zichzelf en als hij zingt zijn het de
liederen van de aarde.

Wat dus nodig is, is de Geest Die Heere is en levend
maakt. Die ons doet zien hoe ver we van God af
leven en hoe nodig een terugkeer is. Wat zijn we
bevoorrecht dat we in de kerk onder de prediking,
daar waar de Heilige Geest werkt, mogen leren aan
het doel te beantwoorden. Daar leren we zingen: Mijn
hart o Hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid.
Daar leren we de Naam des Heeren aan te roepen om
vergeving en genade. Daar leren we de deugden van God
te prijzen. En omdat dit zo is roert de duivel, die een
hater is van een lied uit de diepte, een lofzang ‘onzen
Gode’, zich ook op dit gebied. Op allerlei manieren.
Het zal hem een duivelse vreugde hebben gegeven
toen in het begin van de coronatijd de stem van de
gemeente zweeg. Onze koren mochten evenmin samen

zingen. Gelukkig is daar weer verandering in gekomen.
Maar nu de zondagse samenzang en het koorlied weer
klinkt moeten we bedenken of we daarmee aan het
doel beantwoorden, namelijk de lof van de Heere. Als
de dominee een psalm opgeeft worden we allemaal
geroepen om te zingen, de kinderen, de pubers, de
jongelui en de ouderen. Wie niet meezingt doet het
graf dus na en dat is heel vreemd. En ook daarom ben
ik er een voorstander van dat er ook op een begrafenis
gezongen wordt. Daar zijn de psalmen voor. Wie op en
begrafenis niet zingt doet het graf na. Een psalm is het
Woord van God en kan daarom wonderen doen: het
kan een mensenkind bij zijn schuld bepalen, het hart
kan aangeraakt worden door Gods trouw en genade,
het moedeloze hart wordt opgebeurd, aan het zingen
van Gods lof worden woorden gegeven, enzovoort.
Maar ook op een bruiloftsdag mogen we het graf niet
nadoen, maar komt de Heere een lofzang toe. Want het
past en betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk
zijn en harten treffen. En over de manier van zingen
zal ik het maar niet hebben. Ik merk bij mijn zondagse
zwerftochten door onze gemeenten de verschillen in het
zingen heel goed. Ik ga er maar niet op in. Ik pas me aan
de plaatselijke gewoonte van zingen aan, al raak ik soms
in ademnood tegen u gezegd. Dan geef ik maar liever
een raadsel op in ons blad, dan krijg je mooie reacties.
Bedankt voor het meedenken en de volgende keer komt
de vraag over Simson aan de beurt. Een hartelijke groet
van

ds K Hoefnagel



VOOR U GELEZEN

William Guthrie en het grootste bezit

William Guthrie (1620-1665), een puritein, schreef
het boek ‘Des christens groot interest.” Het ver-
scheen in het jaar 1659. Het boek dat we bespreken
is een vereenvoudiging daarvan die tot doel heeft
om met name jongeren de inhoud van het boek

van Guthrie beter te laten begrijpen. Er zijn vragen
toegevoegd om de stof te kunnen overdenken. Twee
vragen stelt Guthrie aan de orde: hoe weet ik dat ik
deel heb aan Christus en hoe kan ik deel krijgen aan
Christus. Aan de hand van de Bijbel wil Guthrie op
die vragen antwoord geven. In 1668 kwam de eerste
Nederlandse vertaling tot stand. Jakobus Koelman
was de vertaler. John Owen heeft van het boekje van
Guthrie gezegd: ‘De schrijver houd ik voor een van
de grootste Godgeleerden die ooit een boek hebben
geschreven. Ik heb verschillende boeken geschreven,
maar in dit boekje zit meer Godgeleerdheid dan in
al mijn boeken.” We lezen op blz. 13 “Als Guthrie
vlak voor zijn dood bang is om ‘gek’ te worden van
de pijnen in zijn lichaam, zegt hij: ‘Zelfs als ik dwaas
zou worden door de pijn, weet ik dat ik in de Heere
sterven zal.”” Hij sterft op 10 oktober 1665 op de
leeftijd van 45 jaar.

Het werk van de wet

Guthrie schrijft dat bij velen de Heere de wet ge-
bruikt om te overtuigen van zonde en ter voorbe-
reiding om te komen tot Christus. Dit wordt het
werk van de vernedering of het werk van de wet ge-
noemd. Sommige mensen bezitten de zekerheid van
het geloof, omdat zij het voorbereidende werk van
de wet in hun leven herkennen. Zo leidt de Heere
veel van Zijn kinderen. We lezen op blz. 25 “De wet
overtuigt van zonde en de Heilige Geest leidt je door
het Evangelie tot Christus. Hoe de Heere dat doet,
kan verschillend zijn. Denk aan de stokbewaarder
(Hand. 16). In minder dan een uur tijd werd hij
door het geloof tot Christus gebracht. In het leven
van Paulus duurde dat drie dagen (Hand. 9) en bij
Zacheus slechts een ogenblik (Luk. 19). [emand die
deze verschillende manieren waarop de Heere werkt
niet begrijpt, kan jaren in onzekerheid en donker-
heid blijven rondlopen.”

Gods gewone weg

We lezen op blz. 40 “Gods gewone manier waardoor
mensen tot Christus worden gebracht, is door een
helder en voorbereidend werk van de wet. Deze wet
overtuigt van zonden en schuld, maakt je nederig en
een geschikt voorwerp voor Christus.” Werd Judas
ook door de wet tot Christus getrokken? Nee. Zijn
geweten sprak wel, maar hij kwam niet tot de Za-
ligmaker. Het is de Heilige Geest Die brengt aan de
voeten van Christus.

Plotseling en krachtig
Zo ging het bij Paulus. Plotseling en krachtig werd

hij door de wet neergeslagen. Zo was het ook onder
de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Er kwam
verslagenheid in het hart. Dit gebeurde ook bij de
stokbewaarder. Het tijdstip waarop dit gebeurt staat
in je geheugen gegrift.

Kalm en geleidelijk

We lezen op blz. 42 dat niet iedereen een plotseling
en krachtig werk van de wet ondervindt. Soms gaat
het heel geleidelijk. Vaak opent de Heere de ogen
voor een bepaalde zonde die je doet, de Heere laat
je schuld zien tegenover Zijn wet. Het blijft niet bij
de ontdekking aan die ene zonde, de Heere laat al je
zonden zien opdat je leert dat je schuldig staat aan
al de geboden van God. Op blz. 43 lezen we “Waar
je ook kijkt in je hart, je ziet alleen zonden. Zonden
die je met grote schrik terug ziet. Op deze manier
komt de Heilige Geest in je hart en overtuigt Hij je
van zonde (Joh. 16:8).” Je bukt onder de last van
zonden en schuld. Je roept uit: ‘Wat moet ik doen
opdat ik zalig worde?’ (Hand. 16:30).

De geestelijkheid van de wet

Je probeert afstand te doen van allerlei zonde. Je
krijgt moed en gaat een eigengerechtigheid opbou-
wen, terwijl je blind bent voor de rechtvaardigheid
van God. De Heere laat door Zijn Geest zien dat je
totaal verloren ligt in zonden en schuld. De Heere
laat zien dat niet alleen je daden onrein zijn maar
ook dat je onrein bent tot in het diepst van je be-
staan. Het is onmogelijk door de werken van de wet
zalig te worden. Je hebt een walging van jezelf van-
wege de ongerechtigheden en gruwelen. (Ez. 36:21).

Wettische verschrikkingen

De Heere gebruikt wettische verschrikkingen om
volledig af te brengen van eigengerechtigheid. Er is
niets dan schuld en zonde in het hart te vinden. De
Heere geeft hierdoor zicht op Christus. Hij maakt
bang voor de zonde en oefent je in geduld. We lezen
op blz. 55 “Het voorbereidende werk in je hart is
voldoende als de Heere je uit jezelf gedreven heeft en
Hij de Heere Jezus heeft laten zien. Als je besluit om
voortaan in Zijn kracht tegen elke zonde te vechten.
Ja, als een klein kind wacht op Zijn genade en je
grote mond leert houden. Als dit het geval is, wees
dan niet bezorgd over dit voorbereidende werk. Sta
ernaar om nieuwe dingen te leren. Jij moet kleiner
worden en Christus groter, dan is het goed.”

Ds. A. van Heteren
N.a.v. Rijkdom! William Guthrie en het grootste bezit,

Jeroen Kriekaard, paperback, 128 blz., 10,95 euro, Uit-
geverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 6920
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Toen paste Gods Geest de rijke vrucht van Christus’
bloed toe in zijn schuldige ziel en aanklagend gewe-
ten. Ook daarvan schreef hij in zijn brief, namelijk
over de besprenging van het bloed van de Heere Jezus.
Ach, toen Simon dat uit de mond des Heeren hoor-
de, is hij neergezonken aan Zijn voeten en is hij
gaan zingen met een gebroken stem:

Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen die Hem vrezen,

De gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan.

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,

Van ons de schuld en zonden weggedaan.

Ziet u ook zo uit naar Zijn komst? Wie is het die
rust noch vrede heeft gevonden, vanwege de zonden,

BOEKBESPREKINGEN

Octavius Winslow, Geleid door de Geest, Meditatieve
uitleg van Romeinen 8, 291 blz., gebonden, € 26,95,
Uitgeverij de Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718
7309.

Dit boek van Octavius Winslow (1808-1878) bevat 35
meditaties over Romeinen 8. Winslow was predikant
in Amerika en Engeland. In het voorwoord van
Winslow staat “Het is mijn hartelijke wens dat de
Heilige Geest u en mij persoonlijk zal laten delen in
de schatten en zegeningen die in dit Bijbelhoofdstuk
liggen opgesloten.” Twee overdenkingen gaan over de
opstanding van Christus. We willen iets daarvan aan

u doorgeven. De overdenkingen gaan over Romeinen
8:11 ‘En indien de Geest Desgenen Die Jezus uit

de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij

Die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw
sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die
in u woont.” Op blz. 120 en 121 schrijft Winslow over
de hoop op de wederopstanding. “U ziet dat voor een
levend christen de dood totaal van karakter veranderd
is: hij verlaat de wereld, en gaat heen naar zijn Vader.
Voor ons lichamelijke oog lijkt met het sluiten van

het graf alles over en uit te zijn. De graftombe wordt
overwoekerd door de begroeiing, terwijl daarbinnen
het lichaam tot ontbinding overgaat. Voor het oog van
het geloof ondergaat die plaats van vergankelijkheid
echter een gedaanteverwisseling, en wordt het

een plaats van glans en luister. Het graf is immers
aangeraakt door het Lam van God, Dat het heeft
overstraald met leven en heerlijkheid! Hij is de Boom
des levens, de levende Wijnstok en de Fontein van
het water des levens; en door Hem wordt het graf een
toegang tot het paradijs. En wanneer ons geloofsoog
nog hoger gericht wordt en in de hemel kijkt, worden
we nog meer overweldigd: daar is licht, daar is
heerlijkheid, daar is de vreugde, voor altijd en eeuwig!

die zo terneer drukken? Wie is het die voor God de
Rechter niet meer kan bestaan?

In de prediking van het Evangelie verschijnt de opge-
stane Heere aan u, arme zondaar!

Hij laat Zijn stem horen:

Ziet hier ben Ik! Ik ben nii gekomen!

Ja Ik ben het écht, Ik leef en gij zult leven!

Ik ben dood geweest! Ik heb uw zonden weggedragen! Ik
heb aan Gods recht voldaan! Ik heb Gods toorn gestild!
Kom, zie Mijn ogen, zie Mij aan!

Ik kom u vertroosten in al uw zielsverdriet! Ik kom
namens Mijn Vader u verkondigen dat al uw zonden
vergeven zijn! Door Mijn bloed heeft Mijn Vader ver-
zoening gevonden!

J. de Bruin

Welnu, dit alles is van toepassing op het graf van een
christen. Eigenlijk is het geen duistere tombe meer,
maar een schitterende triomfboog. De geestelijke
strijder mag hier onderdoor gaan op weg naar de
overwinningskroon, terwijl engelen en gezaligden hem
een hartelijk welkom toeroepen.”

Ds. G.J.N. Moens, Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
145 blz., gebonden, € 18,50, Uitgeverij De
Ramshoorn, Goes, ISBN 9789461151872.

Het boek bevat een preek over Psalm 36:8, een preek
over Psalm 25:8, een preek over Psalm 86:11 en

drie preken over Psalm 84: een voorbereidingspreek,
een preek bij de Avondmaalsbediening en een
nabetrachtingspreek. Op blz. 85 worden de
onbekeerden aangesproken: “Dan kunt u toch niet
verder rustig doorleven? Het leven is zo kort en zo
ernstig. De dood wenkt ieder uur. Daarom moeten we
bereid zijn. Vraag dan: ‘HEERE, geeft U mij toch die
droefheid naar U, dat verlangen naar U.’”

Dr. P. de Vries, De beste vertaling, paperback, 137
blz., € 11,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN
978 90 8718 5626.

De auteur behandelt de geschiedenis van
Bijbelvertalingen tot aan de Statenvertaling,

het tot stand komen van de Statenvertaling, de
vertaalprincipes van de Statenvertaling, de taal van de
Statenvertaling en de ontwikkeling van de Nederlandse
taal, nieuwe edities van de Statenvertaling en de weg
naar de toekomst. Op blz. 121 lezen we de mening

van dr. De Vries hoe het verder moet. Het lijkt hem het
beste te komen tot een nieuwe vertaling die zoveel
mogelijk aansluit bij de Statenvertaling. Op blz. 122 zet
de auteur een vraagteken bij het gebruik van de Textus
Receptus wat het Nieuwe testament betreft. Hij pleit



10 voor het volgen van de Meerderheidstekst, maar om

historische redenen zou men vast kunnen houden aan
de Textus Receptus. Uiteraard is het zo dat woorden
en uitdrukkingen die verkeerd verstaan of niet meer
verstaan worden vervangen dienen te worden. We

zijn blij dat de Gereformeerde Bijbel Stichting in goed
gesprek hierover is met de Synodale Commissie van
de Gereformeerde Gemeenten. We vertrouwen dat
hieruit een goed resultaat mag voortkomen. Het zou te
betreuren zijn als hiernaast andere uitgaven/ edities
van de Statenvertaling zouden verschijnen.

Hans Alderliesten, Sta op en leef, Augustinus over
goed leven en goed sterven, 108 blz., paperback, €
12,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90
8718 7026.

In dit boekje wordt behandeld hoe Augustinus (354-
430) denkt over goed leven en over goed sterven.

Het boekje heeft als raam Markus 5:22-43 waarin

het gaat over de opwekking van het dochtertje van
Jairus. Binnen dat kader worden tien onderwerpen
behandeld. Vijf geven richtlijnen voor een goed

leven, vijf voor goed sterven. Goed leven is wars van
consumptiedwang. Bij goed sterven hebben we te
denken aan de kunst van het sterven, de ars moriendi
uit vroeger eeuwen. We willen een citaat uit een preek
van Augustinus weergeven (blz. 82) “Ook al weten

we dat zij ons, de achterblijvers, niet voor eeuwig
verlaten. Nee, ze gaan ons korte tijd vooruit en dan
zullen wij volgen. Maar als de dood, de vijand van de
natuur, een geliefde wegneemt, treurt in ons de liefde
voor die persoon. Daarom zegt de apostel Paulus niet
dat we niet mogen treuren, nee, het mag alleen niet
zoals de rest van de mensheid dat doet: die heeft geen
hoop. Wij treuren dus om de dood van onze dierbaren
omdat we ze onvermijdelijk verliezen, maar in de hoop
hen terug te krijgen. Het eerste maakt ons bang, het
tweede biedt ons troost, onze zwakheid maakt ons
ziek, ons geloof maakt ons beter; onze menselijke
conditie doet pijn, de belofte van God geneest.”

Het verlies van een dierbare geeft verdriet, maar

de christelijke hoop ziet over de tijd heen naar het
eeuwige leven.

Charles Ross, Het binnenste heiligdom, Uitleg over
Johannes 13-17, 188 blz., gebonden, € 18,95,
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718
7132.

De auteur Charles Ross (1830-1892) preekte in 1887
over Johannes 13-17 in zijn gemeente van Tobermory,
Isle of Mull, Schotland. Later werkte hij deze preken
uit met als resultaat het boek ‘The Inner Sanctuary.’ In
de preken klinken ernstige waarschuwingen door voor
de onbekeerden, de Christuslozen, de gebedslozen.
De ernstige en welmenende nodiging klinkt ook door.
We lezen dat op blz. 59 “’Kom tot Mij.” Kom, jullie die
in de dagen der jeugd zijn. Kom, u wier hoofden grijs

geworden zijn in de dienst der zonde. Kom, u van wie de
zonden karmozijnrood en als scharlaken zijn. Kom tot

Mij — ‘een Roos van Saron, een Lelie der dalen’. Kom,
kom slechts, en als Mijn genade, Mijn heerlijkheid, als
Mijn Persoon u gelukzalig kan maken, zult u gelukzalig
zijn door alle eeuwigheden heen. Kom en u zult ‘te dien
dage dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn.” Moge de
Heere ons hart neigen en ons bekwaam maken om dat te
doen, ‘en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.’”

Ds. J. van Rijswijk, Het Lam overwint, 8 preken over
brieven aan de 7 gemeenten, gebonden, 138 bz.,

€ 17,50, Uitgeverij Lucas boeken, Tholen, ISBN978 90
90165 39 0.

In deze preken klinkt door dat Christus Overwinnaar is
over satan en zijn volgelingen. Ook wordt onderstreept
dat Christus al de Zijnen bewaart in de verdrukkingen die
hen in dit leven ten deel vallen. Wie daardoor getrouw
mag blijven tot de dood, zal de kroon des levens gegeven
worden.

PIERS N
BERICHT

OPRICHTING ISRAELBERAAD
Op donderdag 31 maart om 10:00 werd een eerste
bijeenkomst van het Israélberaad georganiseerd.
In november 2020 heeft een breed gedragen
schulderkenning plaatsgevonden aan de Joodse
gemeenschap over de houding van de kerken in de
Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Holocaust. Dit
heeft een vervolg gehad met de organisatie van een
appelbijeenkomst “Antisemitisme en de kerken” op 1
september 2021.
De vraag is gerezen op welke wijze we elkaar in de
liefde voor en betrokkenheid op het volk van Gods
verkiezing vast kunnen houden, elkaar blijvend
kunnen dienen en versterken. We willen komen tot een
‘Israélberaad’, een semi-kerkelijk platform waarbij
elke stichting, vereniging en elk deputaatschap binnen
de gereformeerde gezindte kan aansluiten die het
Joodse volk een warm hart toedraagt, oog heeft voor
de bijzondere positie van Israél in de geschiedenis van
deze wereld en in het handelen van God.
Het Israélberaad is een platform van gremia die elk
op eigen wijze op het Joodse volk betrokken zijn. We
beogen:
- elkaar te informeren over ons werk, kennis te nemen
van elkaars materiaal, mogelijkheden te bieden
om allianties te smeden en voor een concreet doel
(tijdelijk) samen te werken;
- een gezamenlijk aanspreekpunt te zijn voor de
ambassade van Israél.
De bedoeling is om jaarlijks elkaar te ontmoeten.
Organisatoren eerste bijeenkomst:



dr. C.P. de Boer (Deputaten Kerk & Israél, Christelijke
Gereformeerde Kerken),

ds. R. van de Kamp (Commissie Israél, Hersteld
Hervormde Kerk

drs. P.J. Vergunst (Gereformeerde Bond)

drs. J.H. Bonhof (Centrum voor Israélstudies)

Zoekt u geestelijke lectuur om onder Oekrainers
en Russen te verspreiden? Het welbekende boekje
“Gebedsgestalten” van wijlen ds F. Bakker is op-
nieuw gedrukt in het Russisch. Wilt u één of enkele
exemplaren - dat kan.

Mail s.v.p. naar hvdham@kpnmail.nl

Als u slechts de verzendkosten vergoedt.....
Hetzelfde boekje wordt ook reeds vertaald in het
Oekraiens. Dat vordert heel goed. De Allerhoog-
ste gedenke oost Europa. Hij heeft een arm met
macht, Zijn hand heeft groot vermogen.

ds M. van der Sluys, Werkendam
ds H. van der Ham, Driebergen

Steun het evangelisatiewerk in Gent
en bestel uw boeken bij ons.
Uw bestelling ontvangt u binnen twee dagen thuis.
Email:webwinkel@

evangelischcentrum.be
Telefoon (0032)92230560
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Verschijning volgende nr.

Het volgende nummer zal verschijnen D.V. don-
derdag 5 mei 2022. Kopij graag binnen donder-
dag 21 april 2022.

Ontmoetingsdag

Zaterdag 23 april D.V. hopen we onze ontmoe-
tingsdag te houden in de Chr. Geref. Kerk van
Werkendam.

Thema: Een zekere vertroosting in een onze-
kere tijd - n.a.v. 1 Petrus 1

10.30 uur:

ds. K. Hoefnagel: Een zekere verlossing -

vers 18 en 19

ds. J.M.J. Kieviet: Een zekere verzekering - vers
23-25

14.00 uur

ds.]J. de Bruin: Een zekere heiliging - vers 15-16
ds. AJ.T. Ruis: Een zekere bewaring - vers S
Hebt u onze ontmoetingsdagen gemist? Wij wel.
We zien ernaar uit elkaar weer te kunnen en te
mogen ontmoeten. Vanwege het corona- virus
was dit helaas enige tijd niet mogelijk. Laten we
van de gelegenheid gebruik maken om elkaar
weer te mogen zien, spreken en vast te houden,
maar bovenal om ons te laten onderwijzen vanuit
het Woord van God.

CBB

‘Bewaar het Pand’ is voor mensen met een lees-
beperking beschikbaar bij de CBB (Chr. Biblio-
theek voor Blinden en Slechtzienden). Tel. 0341-
565499, e-mail info@cbb.nl

AvH

VAN STAVEREN

begrafenisverzorging

Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar

(0172) 23 33 38

W verzorgen alleen begrafenissen

Vraag vrijblijvend het boekje
”Mijn Laatste Wens”.

www.vanstaverenbegrafenissen.nl
info(@vanstaverenbegrafenissen.nl
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HEIDELBERG & DORDRECHT

HET UITGEVEN

VAN PURITEINSE WERKEN IN
DUITSLAND: EEN ERESCHULD
VOOR NEDERLAND

Schenk eens een goed boek tijdens
uw vakantie in een Duitstalig land.

Zie onze website www.svvhed.org voor
informatie of een presentatie.

Voor giften aan de
St. Vrienden van Heidelberg en Dordrecht:
NL35 ABNA 0548 9879 20

HBO THEOLOGIE

Maak vrijblijvend kennis met CGO Hbo
opleidingen in Gouda op (D.V. 2022)

18 mei & 1 juni
18 mei & 15 juni

S.v.p. aanmelden via:

www.cgo.nhu/hbo-opleiding/voorlichting-2022
Of bel naar: 06—1530 6751

CGO Hbo varianten:

Basis Hbo Theologie (BHT)

Pastoraal Werk (PW)

Docent Godsdienst (GL) i.s.m. Driestar Educatief
Post-Hbo Hebreeuws

Voor opleidingen op Mbo-niveau, zie cgo.nu/toerusting §

O

CURSUSGODSDIENSTONDERWIJS

Neem contact
op met de
administratic!




